
Vriendenvan HOVO UTRECHT

Uitnodiging
voor het

Mini Documentaire-Festival
op dinsdag 7 november 2023

Datum    Dinsdag 7 november 2022.
Tijd   Inloop: 9.00 - uitreiking programma.         
Start programma:  9.30. Einde: omstreeks 15.00.
Plaats:              Louis Hartlooper complex Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht.
Te bereiken:     Te bereiken: Met bus 2, vanaf Utrecht CS (Let op: busstation Centrumzijde, Perron A2)   
   2 x per uur; Uitstappen bij halte Tolsteegbrug (naast de bioscoop).
                         Ook te bereiken vanaf NS station Vaartsche Rijn, ong. 5 minuten lopen.
Deelname:        Vrienden van HOVO Utrecht. U bent Vriend als uw donatie (€ 15,00) van 2023 
                         ontvangen is of als u in het aanmeldingsformulier bij uw machtiging de donatie voor  
   2023 hebt toegevoegd. U kunt één introducé meenemen.
Kosten:        € 49,00 p.p. De deelnemersbijdrage wordt geïnd d.m.v. een éénmalige incasso-
   opdracht, zie het aanmeldingsformulier.
Aanmelden:   Via website: vriendenhovoutrecht.nl of met bijgevoegd aanmeldingsformulier.
Inbegrepen:    Bij de prijs inbegrepen zijn koffie/thee bij aanvang en in de pauze, een broodje, water,  
   melk of jus in de lunchpauze.

Praktische informatie:

 Verdreven, verstrooid, thuisgekomen? 

Beste Vrienden,
Als centraal onderwerp voor deze documentairedag hebben we, wellicht beïnvloed door de beelden die da-
gelijks over onze schermen stromen, gekozen voor drie documentaires waarin mensen zich ‘in den vreemde’ 
bevinden, al of niet vrijwillig of tot hun vreugde. Bij  een overvloed aan materiaal over dit onderwerp hebben we 
ons bij onze keuze laten leiden door de kwaliteit en de invalshoek van de documentaires. 
We openen de dag met twee Nederlandse documentairemakers, Michiel van Erp, met ‘Welkom in Nederland’. 
We kijken naar de vroege dagen van het gastarbeiderschap, hoe wij Nederlanders met deze ‘gasten’ omgin-
gen en zij met ons. Van Erp mag de kijker graag achterlaten  met de vraag ‘Wie is hier nu voor de gek gehou-
den?’  
 Van Aliona van der Horst hebben we eerder afleveringen uit ‘Passie voor de Hermitage’ vertoond. In ‘Liefde is 
aardappelen’, een zeer persoonlijke film, gaat zij naar het huis van haar overleden grootmoeder om het verhaal 
van haar Russische familie te reconstrueren. We prijzen ons zeer gelukkig dat zij zelf aanwezig zal zijn 
om haar documentaire, ‘Liefde is aardappelen’ te begeleiden, zo dicht bij het vuur komen we zelden!
In de middag worden we in ‘Aurora’s Sunrise’ over de hele wereld gesleept in een weergaloze beeldtaal. We 
kijken naar een gefilmd  interview met de hoofdpersoon, een getuige van de Armeense genocide, dat is opge-
nomen in 1984 en oude filmfragmenten uit 1919.   Waar de filmfragmenten stoppen nemen animaties het over. 
Visuele vertelkunst zoals die bedoeld is. 
U vindt nadere informatie op de volgende bladzijden, de documentaires zijn Nederlands gesproken of Neder-
lands ondertiteld.
We omgeven de documentaires met koffie/thee en met een lunch in de foyer. Na afloop kunnen we ervaringen 
uitwisselen in het Hartloopercafé. 

uitnodiging

 Welkom in Nederland / Gooise vrouwen - Michiel van Erp, Nederland 2007 
 Liefde is aardappelen -  Aliona van der Horst, Nederland 2017 
 Aurora’s Sunrise - Inna Sahakyan, Armenië/Duitsland 2022 

lees verder toelichting pag. 1 >>>

‘Onze’ filmzaal in het Louis Hartlooper complex.

http://vriendenhovoutrecht.nl

